
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

7 juli 2024 

  

    Voorganger: Ds. Gerda van Vliet 

  Organist: Mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

- Onze Vader - 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: 215:1,2 en 7 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan 

 

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 

die u Gods liefde doet verstaan 

als nieuw, nu gij door slaap en nacht 

weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 

 

Rondom wie bidden dag aan dag 

zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 

een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 

een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 

 

Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 

voor licht en vrede in eeuwigheid! 

En dat ons leven iedere dag 

als ons gebed U loven mag. 

 

Stilte 

 

Bemoediging en Groet 



Aanvangswoorden 

 

Gebed om ontferming 

 

Leefregel: Rom.12:9-15 

 

Lied: 305:3 Alle eer en alle glorie 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord:  

 

Schriftlezing: Luc. 11:1-13 

 

Lied: 875:1 Father we love you 

 

Father, we love you, 

we worship and adore you. 

Glorify your name 

in all the earth. 

Glorify your name, 

glorify your name, 

glorify your name 

in all the earth. 

 

Schriftlezing: Rom. 8:12-17 

 

Lied: ELB 376:1 en 2 Abba, Vader, laat mij zijn 

 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 



U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen. 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

 

Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen, 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

d'uwe en anders geen. 

laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen. 

 

Verkondiging 

 

Lied: Van Harte 70 (Mel. Lied 247) Ik ben uw vragend kind 

 

Ik ben uw vragend kind in dit bestaan, 

dat, argeloos gekomen, steeds moet gaan. 

Dat spelend op de straten van de tijd 

speurt naar de sporen van de eeuwigheid. 

 

Mijn ogen zoeken U door ’t duister heen. 

Mijn hand tast alles af: ben ik alleen? 

Is er een houvast dat dit leven draagt? 

Is er een antwoord op wat in mij vraagt? 

 

U bent mijn bodem waarop alles groeit. 

De witte lelie die in ieder bloeit. 

De diepe adem die mij overmant. 

De steeds nabij in het niemandsland. 

 

Met U durf ik de horizonten aan 

en alle wegen die uw pelgrims gaan. 

Wees mij een metgezel in vreugd’ en pijn. 

Wil mij een Vader en een Moeder zijn. 

 



GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden -  Stilte - Onze Vader 

 

Collecte: 1e. Diaconie  

 2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: Van Harte 22 (Mel. Lied 864) 

 

Vanmorgen wil ik zingen. / Een zomer klinkt in mij 

Ik voel in alle dingen / Gods zegen dichterbij. 

De glimlach van de weiden, / het wand’len van de wind –  

alles wil mij verblijden / en noemt mij God zijn kind. 

 

Vanmorgen wil ik leven, / van harte en voluit. 

Mij in de zon begeven / van Hem die mij beduidt, 

dat eens op deze aarde / de zomer overwint. 

Dát licht hergeeft mij waarde: / Ik weet mij God zijn kind. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zegen 

 

Amen – Lied 415:3 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud  gebouwen 

 

Orgelspel 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat, is weer thuis na een tijd van 

revalidatie in Weidesteyn. 

- Mw. P. Schuttrups, Jagerslaan, revalideert in Weijdesteyn te 

Hoogeveen en hoopt de komende week weer thuis te komen. 

 

In goede dagen en in moeilijke tijden is het altijd weer fijn als je met 

anderen kunt delen wat je bezig houdt. Mensen die er zijn om de 

vreugde te vieren, maar zeker ook mensen die nabij zijn als het leven 

zwaar is om te dragen. Dan bidden we samen (uit: Van Harte, Alfred 

Bronswijk): 

 

God zij met je, heel je levensweg 

dat zijn vleugl’en jou omarmen 

en zijn liefde jou verwarmt 

ook als schaduwen ooit dagen 

dat zijn licht jou verder drage. 

God zij met je, heel jouw levensweg. 

 

Open inloop  

Terug van vakantie zit ik op dinsdagmiddag weer in de consistorie van 

de kerk. De groene zijdeur is open voor iedereen die wil binnenlopen 

om even bij te praten. Koffie en thee staan voor u klaar. Welkom!! 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meulman. 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. A. Van der Laan, Ringlaan 52 

Mevr. H. Van der Haar-Spiegelaar, Wijkstraat 5 

 

Jaarboekje  

Er komt binnenkort een nieuw Jaarboekje. 

Het is gebleken dat veel gemeenteleden hiervoor echter geen 

belangstelling hebben. 

Daarom is besloten om het boekje alleen op verzoek te verstrekken. 

 

 

 



Gemeenteleden die een jaarboekje willen ontvangen kunnen dit  

voor 1  augustus 2024 kenbaar maken door: 

te bellen naar telefoonnummer: 06 29077167 (scriba Hilly Lanjouw) 

een mail te sturen naar: scriba@pknnav.nl  

De intekenlijst invullen. (ligt voor in de hal of tijdens het koffiedrinken) 

Het boekje zal t.z.t. bij u thuisbezorgd worden 

 

Gemeentezondag 21 juli 2024 

Op zondag 21 juli a.s. wordt de gemeentezondag gehouden.  

 Na de dienst van 10.00 uur  is er tijd voor koffie met wat lekkers en 

voor een hapje en drankje. We brengen de tijd door met gezellig praten 

en amuseren ons met spelletjes. De spelletjes kunnen door jong en oud 

worden gespeeld, zoals dat in een familie gaat. Het is weer eens een 

andere manier elkaar te leren kennen. Ben je fanatiek, kun je niet tegen 

je verlies of ben je gewoon aan het genieten? 

Rond 12.30 uur sluiten we af met een gezellige brunch in de grote 

zaal. 

Geef u op via de intekenlijst, die de komende zondagen voor en na de 

dienst kan worden ingevuld. Bellen kan ook. En bent u onverhoopt 

vergeten u op te geven? Geen nood, er is altijd wel voldoende brood. 

En hapjes en drankjes laten zich gemakkelijk delen. Laten we er een 

gezellig familiefeest van maken. U komt toch ook? 

 

Ginus en Marry Oostingh 

Albert en Lucia Meijering 

Jenne en Hilly Lanjouw 

 

Zondag 14 juli 

Voorganger:  Drs. H. Stoel m.m.v. Jan en Heily 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie  

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:     Project voor kinderopvang in Moldavië 

 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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